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Medische hulp wordt 
verleend aan alle mensen
Ds. A.C. Borsje

Uw giften worden maximaal 
voor het doel bestemd
Penningmeester Kees den Hertog
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Voor u ligt weer een nieuw magazine 
van de stichting Shaare Zedek. Het is 
een stille getuige dat het werk in het 

ziekenhuis doorgaat en ook dat uw steun 
onverminderd nodig is.

D at alles in het ziekenhuis doorgaat, is niet vanzelf-

sprekend. Tijdens een van de Iraanse raketaanval-

len is het Soroka Medisch Centrum in Beersheva 

zwaar getroffen. In het artikel ‘Oorlogsvoorbereiding op 

een ander niveau’ kunt u lezen hoe er in het Shaare Zedek 

ziekenhuis is gereageerd op deze raketaanval. Er werd 

besloten om snel en drastisch in te grijpen en alle afdelin-

gen en patiënten zijn in recordtijd naar de lagere en onder-

grondse verdiepingen van het ziekenhuis verplaatst. Een 

prestatie van formaat, die tegelijk ook gratie is. Treffend is 

de opmerking van Audrey Gross aan het slot van het arti-

kel: ‘Met dank aan G’d!’

Wereldwijd
Wat ook doorgaat is de wereldwijde vijandschap tegen 

het Joodse volk. Audrey schrijft in haar column over haar 

vakantie. Onbezorgd op vakantie kennen ze in Israël niet 

meer zo. De zintuigen zijn afgesteld op gevaar. Het grijpt 

aan om te lezen dat er gezocht moest worden naar een  

plek die veilig, Joods-vriendelijk én Israël-vriendelijk is. 

Lezers, het aantal meldingen van antisemitisme neemt 

toe. We hopen en bidden op betere tijden en tegelijk dat 

de vijandigheden Israël uitdrijven naar Hem, die alle din-

gen regeert en Die genadig uit de hoge ziet wie op Zijn 

bijstand wacht.

Een mooie vraag en een smaakvol antwoord vindt u ove-

rigens in de rubriek Sje’elot. We worden aangemoedigd 

om eens kosher te eten. Misschien is het ook eens een 

idee om een Joods restaurant te bezoeken. Gewoon 

om de in ons land wonende Joden een hart onder de 

riem te steken.

Nieuwe lay-out magazine
Om u aan te moedigen door te gaan met lezen, is de op-

maak van ons blad wat opgefrist. Nieuwe kleuren (blauw:  

lucht/zee; bruin: aarde; grijs: bergen; olijfgroen: natuur), 

een andere opbouw van de artikelen, een nieuwe omslag 

en ook een nieuwe naam. Shaare Zedek Nieuws heet 

voortaan Shaare Zedek Informeert! We hopen dat een en 

ander bijdraagt aan meer leesgenoegen. In dit nummer 

vindt u ook een kennismaking met de nieuwe bestuurs

leden. Het is een bewijs dat het bestuurlijke aspect van 

onze stichting voortgaat. 

Tenslotte
Het werk in het ziekenhuis gaat door, de lofzang wordt 

gaande gehouden door het Shaare Zedek Koor, en ook 

het werk van onze stichting mag doorgang vinden. Dat is 

mede dankzij uw giften en gebed. Mogen we erop rekenen 

dat ook dat doorgaat? Het belangrijkste is echter de door-

gaande trouw van God aan Zijn volk. Zijn trouw zal nooit 

vergaan en de genadegiften en de roeping Gods zijn onbe-

rouwelijk. (Rom. 11:29). .
Met een hartelijk shalom, 

Ds. G.J. Post
Voorzitter

Voorzitter ds. G.J. Post 

Het werk gaat
door
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Vlak nadat Iraanse raketten het Soroka 
Medisch Centrum in Beersheva troffen, 

besloot het management van het Shaare 
Zedek ziekenhuis om snel en drastisch 

in te grijpen. Om patiënten en personeel 
beter te beschermen, werd besloten om 

afdelingen en patiënten naar de lagere 
en ondergrondse verdiepingen van het 

ziekenhuis te verplaatsen. 

Alle niet-dringende en geplande behandelingen werden 

on hold gezet en stabiele patiënten mochten naar huis. 

De intensivecarepatiënten (IC) werden verplaatst naar een 

speciaal gebouwde ondergrondse IC-afdeling, die na de 

aanval van 7 oktober 2023 was gebouwd. Alleen de baby’s 

op de neonatale intensive care (NICU) bleven op hun 

eigen afdeling, die zich bevindt in een speciaal gebouwde 

schuilkelder. Ook werd er een ‘familieruimte’ ingericht in 

de ondergrondse IC-afdeling, waar familieleden van 

patiënten konden verblijven.

Alles binnen 48 uur geregeld
Binnen 48 uur werkten alle medewerkers dag en nacht 

om de evacuatie uit te voeren en het ziekenhuis opnieuw 

te organiseren — zonder dat de kwaliteit van de zorg of 

Oorlogsvoorbereiding 
op een ander niveau
Tekst Audrey Gross, medewerker Department Resource Development and Public Relations SZMC
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veiligheid in gevaar kwam. Om je een idee te geven: het 

verplaatsen van één IC-patiënt, die aangesloten is op aller-

lei apparatuur zoals monitoren, infuuspompen en beade-

mingsmachines, kostte soms wel vijf personeelsleden om 

dit veilig en rustig te doen.

Operatiekamers en kraamzorg onder­
gronds 
Alle geplande operaties werden uitgesteld. De uitslaap

ruimte van de operatiekamers werd ontruimd en omge-

bouwd tot een ondergrondse kraamafdeling, met daar-

naast twee operatiekamers die klaarstonden voor spoed 

keizersnedes. Zelfs de -4 verdieping van de ondergrondse 

parkeergarage (met plek voor 800+ auto’s) werd letterlijk 

omgetoverd tot een afdeling met meer dan 100 bedden.

In recordtijd werden er:

•	 Airconditioning, douches en toiletten geplaatst.

•	 Aansluitingen gemaakt voor zuurstof, stroom en nood-	

	 generatoren.

•	 Verlichting aangebracht.

•	 En natuurlijk gordijnen opgehangen voor een beetje 	

	 privacy voor de patiënten.

Grote verhuizing van afdelingen 
De afdeling Spoedeisende Hulp voor kinderen verhuisde 

van de 6e naar de 2e verdieping, waar ook de algemene 

spoedeisende hulp is. Ook de afdelingen voor hartziekten, 

hartchirurgie en neurochirurgie, die zich op de 10e verdie-

ping bevonden, werden naar lagere etages verplaatst.

Samenwerking onder enorme druk 
Wat er in die 48 uur gebeurde, was indrukwekkend en 

motiverend. Iedereen werkte samen: van technische 

dienst, schoonmaak en beveiliging, tot artsen, verpleeg-

kundigen en logistiek personeel. Met één gezamenlijk 

doel: de patiënten zo snel en veilig mogelijk verplaatsen, 

met behoud van de zorgstandaarden en kwaliteit. En dat 

lukte met dank aan G’d! .

“ Binnen 48 uur werkten alle 
medewerkers dag en nacht om de 

evacuatie uit te voeren
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Audrey Gross 
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Psalm 99:9b

Bidt om den vrede

van Jeruzalem;

wèl moeten zij varen,

die u beminnen.
Psalm 122:6
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De psalmen als liederen van Israël vormen een 

onmisbare basis voor de liedbundel van de 

christelijke kerk. Wie als christen in de turbulente 

omstandigheden van onze dagen de verbinding met het 

Joodse volk zoekt, moet in ieder geval de psalmen blijven 

zingen. 

Psalm 99 (behorend bij de zogenoemde koningspsalmen) 

belijdt de HEERE als Koning: ‘de HEERE regeert’. Het volk 

van God zingt het naar de HEERE uit: ‘Laten de volken 

Uw grote en ontzagwekkende Naam loven’ (vs. 3a). Mét 

Israël zingen ook wij de woorden mee: ‘Roem de HEERE, 

onze God, buig u neer voor de voetbank van Zijn voeten’ 

(vs. 5a), ‘voor Zijn heilige berg’ (vs. 9a). Wie zich afvraagt 

waarom Israël én de heidenvolken de Naam van de HEERE 

moeten loven en zich neer hebben te buigen voor Hem, 

krijgt in deze psalm drie keer een antwoord. Het zit ‘m niet 

in de betekenis van Israël zelf; evenmin in wat de kerk van 

God door alle tijden heen heeft laten zien. Integendeel. 

De reden om Israëls God te bezingen, is gelegen in wie 

die God is. Het culmineert in het slotakkoord: ‘…want 

heilig is de HEERE, onze God’ (vs. 9b). Het is wat al twee 

keer eerder werd geproclameerd: ‘Heilig is Hij’ (vs. 3b, 5b). 

Psalm 99 zingt (!) van Gods heiligheid. Het is de heiligheid 

van God, of liever: de heilige God, die hier in deze psalm de 

bron van aanbidding vormt.

Gods heiligheid doortrekt alles van Zijn wezen. Hij is de 

Gans Andere, de Onnavolgbare, de volkomen Betrouwbare, 

de God Die Israël verkiest. Zeg je God, dan zeg je ‘heilig’. 

Zijn macht is ‘heilige macht’; Zijn liefde is ‘heilige liefde’; Zijn 

recht is ‘heilig recht’, Zijn volk is ‘een heilig volk’. Dat God 

heilig is in Zichzelf; dat Hij heilig is in Zijn glorierijke macht 

(vs. 1-4); maar ook dat Hij heilig is in Zijn vergevende liefde 

(vs. 5-9), dát is de diepste reden voor Israël en de volkeren 

om de roem aan Israëls God te geven.

De HEERE regeert. Ook in 2025 zorgt Hij voor recht. Toen 

Israëls voorbidders riepen tot de HEERE, verhoorde Hij hen 

(vs. 6). Hij bleef de sprekende God! Recht deed Hij, jawel, 

zelfs toen Aäron en Mozes baden voor het volk (Num. 

16:41-50). De oordelen bleven niet uit. Vanwege de grote 

Voorbidder echter, Jezus Christus, Gods Zoon, toont Hij 

Zich ook vandaag een vergevend God. Jezus was een Jood. 

Hij blééf een Jood. Hij wérd de Heiland der wereld. Heilig 

is Hij. Weg blijvend van politieke statements, heeft de kerk 

van Christus gelovig te belijden dat Israëls God de roem 

en glorie waardig is. Wie met het volk van Israël mee blijft 

zingen, en misschien het volk van Israël soms wel vóór 

mag zingen, nodigt in die weg Jood en heiden uit tot een 

meerstemmig loflied op de Heilige van Israël. Vanwege de 

Messias. Om wille van Hem, Die onze Vrede is. 

Heilig is Hij! .

Heilig is Hij!
 ‘…want heilig is de HEERE, onze God.’

Psalm 99:9b

Ds. J.J. ten Brinke 
Capelle aan den IJssel
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Ds. A.C. Borsje 
Te midden van de verhuisdozen geef ik gehoor aan de 

oproep om mezelf als nieuw bestuurslid te introduceren. 

Recent zijn we met ons gezin verhuisd van Zwartebroek/

Terschuur naar Wierden/Hoge Hexel. Ruim vier jaar heb ik 

als dienaar van het Woord mogen arbeiden op de Veluwe. 

Binnenkort hoop ik bevestigd te worden in de Hervormde 

Gemeente in Twente. Ik ben getrouwd met Erika en uit 

Gods hand ontvingen wij een vijftal kinderen: Joas, Jefta, 

Juda, Lea en Joël. 

De verbondenheid met het Joodse volk mag ik dagelijks 

ervaren. Als ik in mijn binnenkamer de HEERE aanroep 

dan richt ik mij immers tot de God van Abraham, Izak en 

Jakob. Bovendien is mijn Zaligmaker een Jood. Bij het le-

zen van de Bijbel ervaar ik eenzelfde verbondenheid. Sinds 

2023 is dat geïntensiveerd. In die periode zijn we met de 

gemeente naar Israël geweest en ‘ondergedompeld’ in het 

Joodse bestaan. Ook hebben we een onvergetelijk bezoek 

gebracht aan het Shaare Zedek ziekenhuis.

Of ik Bijbels gezien bepaalde verwachtingen heb voor 

Israël? De Bijbel bevat vele verwachtingen. Wat te denken 

van Zacharia 14:4a? Op die dag zullen Zijn voeten staan op 

de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. De 

dag is aanstaande dat de Messias van Israël en de Redder 

van de wereld zal terugkomen op de navel van de aarde. 

Een andere veelzeggende verwachting staat opgetekend 

in Romeinen 11:26: Zo zal heel Israël zalig worden, zoals 

geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal 

de goddeloosheden afwenden van Jakob. 

Wat mij aanspreekt in de doelstelling van de Stichting 

Shaare Zedek is dat er medische hulp wordt verleend aan 

alle mensen. Er wordt niemand geweigerd. Dat is niet al-

leen een unieke doelstelling, maar ook nog eens door en 

door Bijbels. Daarnaast vind ik het bijzonder waardevol dat 

in het ziekenhuis het leven van de conceptie tot de dood 

wordt beschermd. Een duidelijke, Bijbelse lijn die we moe-

ten koesteren. 

Nieuwe bestuursleden 
stellen zich voor
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Corine de Vries 

Sinds enkele maanden mag ik, na een oproep via het 

Shaare Zedek Koor, deel uitmaken van het bestuur van de 

stichting. Naast mijn taken als echtgenote, moeder van 

zes kinderen en oma van vijf kleinkinderen, en mijn werk 

als verpleegkundige, is zingen voor mij een heerlijke vorm 

van ontspanning.

Als alt zing ik sinds april 2004 met veel plezier in dit mooie 

koor in Alblasserdam, dat zich nauw verbonden weet met 

het Shaare Zedek ziekenhuis in Jeruzalem. Het Shaare 

Zedek ziekenhuis is een pro-life instelling en biedt zorg 

aan iedereen die dat nodig heeft. Die principiële keuze 

voor het leven brengt ook financiële uitdagingen met zich 

mee. Des te mooier is het dat er in ons land een stichting 

is die hen wil ondersteunen. Juist nu, in deze tijd van oor-

log, is die hulp hard nodig. Zo gaat de opbrengst van de 

concertcollectes, evenals de opbrengsten van acties zoals 

de verkoop van appels, kaarten, honing en Urker zalm, 

volledig naar het Shaare Zedek ziekenhuis.

Het Joodse volk intrigeert mij enorm. Het is een veer-

krachtig en energiek volk dat, ondanks alle moeite en ver-

driet, nog altijd mag bestaan. Niet zomaar een volk, maar 

het volk van God, door de Heere apart gezet. Een volk waar 

ik mij verwant mee voel. Israël gaat momenteel door een 

moeilijke tijd, maar ik geloof vast dat daar, op Gods tijd en 

wijze, verandering in zal komen. De Heere zal terugkomen 

op aarde en Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Dan 

zal Hij Zijn volk verlossen. Am Yisrael Chai! .

VA
N

 H
ET

 B
ES

TU
U

R

Ds. W.F. ‘t Hart
Inmiddels 35 jaar geleden zag ik het levenslicht in een 

Amersfoorts ziekenhuis. In diezelfde stad groeide ik de 

eerste vijf jaar van mijn leven op. Daarna verhuisden 

we naar Woudenberg. In 2014 trouwde ik met Marlize 

en leidde de HEERE de weg zo dat we woonden in 

Leiderdorp en Tholen. Momenteel is onze woon-

plaats Zwartebroek en dien ik de Hersteld Hervormde 

Gemeente Zwartebroek-Terschuur-Voorthuizen. We 

zijn gezegend met twee dochters, die we, naast hun 

roepnaam, een Hebreeuwse doopnaam gaven: In 2016 

ontvingen we Anna-Sophie Devorah uit de hand van 

de HEERE en in 2020 Josephine Elisheva.

Hoe voelt u zich verbonden met het Joodse volk?

Zonder het Joodse volk hadden we geen Bijbel en 

geen Messias. In hen heeft de HEERE ons gezegend. 

Ondanks de afwijzing van Messias Jezus door het volk 

van Israël door de eeuwen heen, blijft het volk Gods 

volk en is het Zijn oogappel.

Hebt u Bijbels gezien een bepaalde verwachting voor 

Israël?

Bijbels gezien is er van Israël niets te verwachten. 

Van de God van Israël des te meer. Heerlijke beloften 

staan nog open om vervuld te worden. Ik zie er reik-

halzend naar uit en het behoort tot mijn dagelijkse 

gebed dat die tijd spoedig komt. De tijd dat heel Israël 

zalig zal worden.

Wat spreekt u aan in de doelstelling van de Stichting 

Shaare Zedek?

Aansprekend vind ik dat de stichting dit ziekenhuis 

ondersteunt, dat opkomt voor het menselijke leven 

van het allerprilste begin tot het einde toe. Daarbij dat 

het ieder helpt die zorg nodig heeft, hoe gecompli-

ceerd dat soms ook ligt. Het gebed is dan ook allerbe-

langrijkst!
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Vragenrubriek sje’elot
Kosher is geen soort
keuken
Tekst Audrey Gross, medewerker Department Resource Development and Public Relations SZMC

Vraag
Audrey, wat betekent kosher eten? 
Welke koshere maaltijd vinden jullie 
als gezin heel lekker?

Wat een leuke vraag!  Dank je wel dat je hem stelt. 

Laat me beginnen met iets uit te leggen. Kosher is geen 

soort keuken, zoals Italiaans, Chinees of Grieks eten. 

De betekenis van kosher is: eten dat voldoet aan de 

voedselregels van de Joodse wet (Halacha). Dit heet ook 

wel kashrut. Deze regels geven aan:

•	 welke dieren je wel en niet mag eten,

•	 hoe dieren geslacht moeten worden,

•	 welke delen van een dier gegeten mogen worden,

•	 en hoe eten bereid, verwerkt en gecombineerd mag

 	 worden (bijvoorbeeld: je mag geen vlees en zuivel

 	 mengen).

De belangrijkste regels zijn: toegestane dieren, verboden 

dieren, ritueel slachten, geen bloed, en geen vlees met 

zuivel combineren.

Een voorbeeld:  Spaghetti Bolognese kan kosher zijn, als 

het gehakt afkomstig is van een dier dat kosher is, ritueel 

geslacht is door een erkende persoon, en er geen kaas 

of andere zuivel aan het gerecht wordt toegevoegd. Dus: 

geen geraspte kaas erbovenop! Als je van sushi houdt: dat 

kan ook kosher zijn, zolang de vis die je gebruikt van een 

toegestane vissoort is, zoals zalm of tonijn.

Joden hebben al eeuwenlang over de hele wereld 

gewoond. Eten is altijd een belangrijk onderdeel van onze 

cultuur geweest. Afhankelijk van waar een Joodse familie 

vandaan komt, eten ze vaak dezelfde gerechten als hun 

niet-Joodse buren — maar dan klaargemaakt volgens 

de kosher regels. Ikzelf ben opgegroeid in België. Mijn 

favoriete lokale gerecht van vroeger is geroosterde kip met 

appelmoes en frieten met veel mayonaise! Als kind at ik 

ook graag een boterham met oude kaas of met boter en 

hagelslag (soms alleen hagelslag!).

Als je geïnteresseerd bent in  typische traditionele 

Joodse gerechten, hangt het af uit welk deel van de 

wereld de Joodse familie komt. Bijvoorbeeld:

•	 Een Ashkenazische Joodse lunch op sabbat (de

 	 rustdag) bevat vaak cholent. Dat komt van het Franse
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Een vakantie plannen als Israëli voelt tegenwoordig 

als een logistieke operatie. Eerst moet je ervoor 

zorgen dat je vliegt met een Israëlische luchtvaart-

maatschappij, voor het geval buitenlandse maatschap-

pijen plots stoppen met vliegen naar Israël. Want zeg nou 

zelf: niemand wil vast komen te zitten in het buitenland 

en dan een bizar dure last-minute EL AL-ticket moeten 

kopen om terug te kunnen. Dan komt de keuze van de 

bestemming. We hadden maar een week, dus wilden we 

geen tijd verspillen aan lange reizen. Alleen… Israël heeft 

niet bepaald veel ‘vriendelijke’ buurlanden. Uiteindelijk 

kozen we voor Cyprus. Slechts 40 minuten vliegen, zon, 

zee, vakantiegevoel — precies wat we nodig hadden.

Maar wat ik echt moeilijk vond om te bevatten, is dit:

We moesten zoeken naar een plek die veilig, Joods-vrien-

delijk én Israël-vriendelijk is. Dat je daar anno 2025 

serieus rekening mee moet houden als je een vakantie 

in Europa plant, is gewoon… bizar. Zelf vond ik het heel 

moeilijk om écht te ontspannen. Het duurde lang voordat 

ik los kon laten en gewoon mezelf kon zijn. Wat me ook 

raakte: hoe onze zintuigen inmiddels zijn afgesteld op 

gevaar. Dat we bij het kleinste geluid paraat staan. En 

toch — ondanks alles — was het een heerlijke vakantie. 

We hebben genoten, echt genoten, van het samenzijn. En 

dat is uiteindelijk wat telt: familie, verbondenheid, even 

ademhalen.. 

Column 
Op vakantie gaan als 
Israëli en Jood
Tekst Audrey Gross, medewerker Department Resource Development 

and Public Relations SZMC

Ik ben net terug van een weekje vakantie 
op Cyprus. Voor het eerst in bijna vijf jaar 
zijn we er als gezin op uit getrokken – met 
onze drie kinderen én onze schoonzoon. 
We hebben er maanden over gedaan om 
het te plannen, en eerlijk gezegd geloofden 
we niet echt dat het zou lukken. De oorlog 
maakt alles anders.

 	 woord chaud (heet) en lent (langzaam). Het wordt op

 	 vrijdag gemaakt en kookt de hele nacht, zodat het op 

	 sabbat klaar is. Het lijkt een beetje op cassoulet (een

 	 Frans stoofgerecht).

•	 Sefardische Joden uit Noord-Afrika maken iets 

	 soortgelijks, maar doen er bijvoorbeeld een dadel bij

	  voor de zoete smaak en eieren die langzaam worden 

	 gekookt tot ze heel vol van smaak zijn.

Mensen die kosher eten,  kennen de regels goed. Als je 

van koken houdt, kun je vrijwel elk gerecht aanpassen 

zodat het kosher wordt. Gebruik bijvoorbeeld sojamelk of 

havermelk in plaats van koemelk, of margarine in plaats 

van boter, en dan kun je bijna hetzelfde gerecht maken.

Mijn tip: wees avontuurlijk! Vergeet even het ‘kosher 

maken’ van gewone recepten, en probeer eens echt 

typisch Joods eten. Hier zijn wat ideeën om thuis te koken 

(er zijn online veel recepten te vinden):

•	 Cholent

•	 Aardappelkugel

•	 Kippensoep met matze ballen

•	 Gehakte lever met challah brood

•	 Shakshuka

•	 Rugelach (zoet gebak)

•	 Bourekas (gevuld bladerdeeg)

•	 Malawach (Jemenitisch platbrood)

•	 Kubbeh (gevulde balletjes in soep)

•	 Falafel met hummus

•	 Sabich (broodje met aubergine en ei)

•	 Arayes (gevulde pita’s met vlees)

•	 En nog veel meer heerlijke gerechten.

Beteavon! (Hebreeuws voor ‘eet smakelijk!’) .
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Audrey Gross 



Uw giften maximaal 
voor het doel bestemd
Financiën
Tekst Kees den Hertog, penningmeester

Dit artikel wil ik graag beginnen met 

een verantwoording over het afgelo-

pen boekjaar 2024. De administratie 

is door de accountant gecontroleerd en 

inmiddels gepubliceerd op onze site www.

shaarezedek.nl. De verkorte jaarcijfers vindt 

u onderstaand afgedrukt.

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan 

het kalenderjaar. Naast de controle door de 

accountant vindt er tevens controle plaats 

door het CBF, toezichthouder goede doe-

len. Deze controle door het CBF is voor u 

als (toekomstige) gever een extra zekerheid 

dat uw gift(en) maximaal voor het doel be-

stemd worden. Dit waarborgt tevens onze 

ANBI status. De totale bestedingen aan de 

doelstelling in % van de totale baten was in 

2024 het mooie percentage van  96% . Dit % 

ligt 2% hoger dan in 2023.  

Namens het bestuur wil ik u, na de Heere, 

hartelijk dankzeggen voor al uw bijdragen 

in welke vorm dan ook. Ook hier geldt: 

dank God in alles. Dit geeft nieuwe energie 

om samen met u dit dankbare werk in het 

huidige jaar en de jaren daarna, als God het 

geeft, te mogen blijven doen.  

Noodhulp oorlogsslachtoffers
Naast het huidige project; ‘Palliatieve Zorg 

aan kinderen’, heeft het bestuur op verzoek 

vanuit het Shaare Zedek Medical Centre te 

Jeruzalem ook een project opgestart voor 

‘Noodhulp aan oorlogsslachtoffers’. De ge-

volgen van de oorlog zijn op alle afdelingen 

merkbaar. De extra kosten hiervoor worden 

echter niet volledig vergoed, vandaar dat 

er naast het lopende project ook middelen 

worden gevraagd voor deze slachtoffers. 

QR code Noodhulp
Indien u deze QR code
activeert, kunt u recht
streeks doneren.

QR code Palliatieve 
zorg aan kinderen 
Indien u deze QR code 
activeert, kunt u recht-
streeks doneren.
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Overzicht van inkomsten en uitgaven 2024

                                                                               				  
Baten
Baten uit eigen fondswerving 	 720.174	 81,8	 758.972	 93,9
Overige baten	 84.230	 18,2	 49.130	 6,1	

	
Som van de baten	 804.404	 100,0	 808.102	 100,0

Lasten
Besteed aan doelstellingen
- Voorlichting / bewustwording	 32.502	 4,0	 36.660	 4,5
- Ziekenuis Shaare Zedek	 720.000	 89,5	 700.000	 86,6
- Kosten eigen fondsenwerving	 22.049	 2,7	 21.658	 2,7

Beheer en administratie	 22.993	 2,9	 28.267	 3,5	

Som van de lasten	 797.544	 99,1	 786.585	 97,3

Resultaat	 6.860	 0,9	 21.517	 2,7	

2024

           €                          %
	
	

2023

                 €                       %

	
	



Kees den Hertog 
Penningmeester

Met dank aan enkele bedrijven en grote giften 

is in de afgelopen maand een bedrag van 

€ 30.000,- overgemaakt voor slachtofferhulp. 

Het huidige project
In juni 2025 hebben wij namens u een bedrag 

overgemaakt van € 60.000,- voor het huidige 

project, ‘Palliatieve Zorg aan kinderen’ in hun 

laatste levensfase. Dit project gaat niet alleen 

over de palliatieve zorg die in het ziekenhuis 

geboden wordt, maar juist ook in de thuissitu

atie, zodat deze kinderen aan het einde van 

hun jonge leven niet in een ziekenhuisbed, 

maar in de vertrouwde thuisomgeving kunnen 

sterven. Deze hulp wordt gegeven aan Joodse 

kinderen, Arabische kinderen en aan een ieder 

die hiervoor een beroep doet op verpleging 

vanuit het Shaare Zedek ziekenhuis. Het blijft 

een ziekenhuis met een hart!  .

Scholen in 
actie
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Actief
Tekst M. de Wit-Bakker

Kinderen van de Willem de Zwijgerschool.

Uw giften zien wij graag op 
de rekeningnummers van 
St. Shaare Zedek:

ABN AMRO IBAN NL74 ABNA 0436427060

ING Bank IBAN NL51 INGB 0004295426

Of via de doneerknop op onze site:  

www.shaarezedek.nl
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De kinderen van de bovenbouw van de 
ds. H. Doorneveldschool en de Willem de 
Zwijgerschool uit Staphorst hebben goed 

hun best gedaan om zo veel mogelijk zakjes 
stroopwafels en rollen snoep te verkopen 

voor het Shaare Zedek ziekenhuis. Kinderen, 
heel hartelijk dank voor de mooie bedragen! 

Hartverwarmend!

Kinderen van de ds. H. Doorneveldschool.
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Oratorium Johannes de 
Doper
D.V. 11 oktober 2025 | Aanvang 19.30 uur
Oude Kerk, Lunteren
D.V. 15 november 2025 | Aanvang 19.30 uur
Oude Jeroenskerk, Noordwijk
D.V. 10 januari 2026 | Aanvang 19.30 uur
Grote Kerk, Alblasserdam

Shaare Zedek Koor

Concertagenda

Kinderkoor Samuël
Het kinderkoor Samuël vierde 
op zaterdag 21 juni 2025 het 
12 ½ jarig jubileum met een 
solidariteitsconcert voor Israël.  

Tijdens dit concert werd het bedrag bekend ge-

maakt dat de kinderen opgehaald hadden met de 

verkoop van de nieuwe CD Ha Bracha: € 12.500,- ! 

De collecte van die avond vermeerderde dit be-

drag nog eens met € 5.800,-. Totaal dus € 18.300,- 

voor de noodhulp aan oorlogsslachtoffers in het 

Shaare Zedek ziekenhuis. Kinderen, bestuur en 

Carmen, heel hartelijk dank hiervoor. Toda raba! 

Op 5 mei 2025 werd een uniek bevrijdingsconcert gehouden 

door twee mannenkoren: ‘Salvatori’ uit Nunspeet en ‘Jeduthun’ 

uit Amersfoort. Een deel van de collecte was voor Shaare 

Zedek. Evert van de Beek overhandigt namens de beide koren 

een cheque van maar liefst € 3.733,50 aan Marijke de Wit van 

Stichting Shaare Zedek. 

Opbrengst Bevrijdingsconcert

Shaare Zedek Koor



Noodhulp voor 
oorlogsslachtoffers

Het Shaare Zedek 
ziekenhuis heeft 
uw steun en gebed 
hard nodig.

Voor meer informatie of voor het aanvragen van een presentatie: 
info@shaarezedek.nl  •  T +31 06 123 63 723  •  www.shaarezedek.nl

Sinds de inval van Hamas en daarna uitgebroken oorlog worden 
er veel gewonden naar Shaare Zedek ziekenhuis gebracht. 
Belangrijke afdelingen zijn verplaatst naar schuilkelders. 
Er is dringend behoefte aan:

•	 Extra IC bedden met de daarbij behorende apparatuur;
•	 Inrichting van extra verloskamers (couveuses ed.);
•	 Beademingsapparatuur

Shaare Zedek, 
het ziekenhuis 
met een hart

‘


