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Met de 'Skincubator' kun je
je baby huid-op-huid vasthouden
Audrey Gross

We beloven dat we altijd naast
hen zullen blijven staan
Professor Ofer Merin
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Voor u hebt u de nieuwe Shaare Zedek 
Informeert. Hierin kunt u onder 

andere lezen over de hulp van Jakobs God. 
Ten diepste gaat het daar ook om in het
 ziekenhuis. Ook hulp van mensen komt 

uiteindelijk bij Hem vandaan. 

In dit magazine kunt u lezen dat het bestuur besloten 

heeft om de steun aan het project ‘Palliatieve zorg aan 

kinderen’ met drie jaar te verlengen. Daarnaast is er ge-

kozen om geld in te zamelen voor zeven opnamebedden 

die nodig zijn op de kinderafdeling hemato-oncologie. Een 

kinder-hematologie-oncologieafdeling is een ziekenhuis

afdeling waar kinderen met bloedziekten en kanker wor-

den onderzocht en behandeld. In een van de artikelen 

kunt u lezen over de jonge Sara, die hier behandeld werd. 

Aangrijpend wat zo’n kankerpatiëntje moet meemaken. 

Uiteindelijk overleed zij op dertienjarige leeftijd, thuis en 

omringd door haar familie. Dit was mogelijk doordat er 

palliatieve zorg geboden kon worden. Zo raken de beide 

projecten elkaar weer. We hopen op uw steun!

Noodhulp
De actie voor noodhulp aan oorlogsslachtoffers is gestopt. 

Mede doordat er een eind gekomen is aan de oorlog. Het 

is ons gebed dat de vrede meer mag worden dan een ge-

wapende vrede en dat de wonden zoveel als mogelijk is 

geheeld mogen worden. Daarbij denken we aan Hem, naar 

wie de titel verwijst. 

Acties
Naast het stukje Financiën van onze penningmeester, 

kunt u ook een en ander teruglezen hoe de penningen 

bij hem terecht komen. Naast inkomsten uit particuliere 

giften, collectes en legaten worden er ook geregeld prach-

tige acties op touw gezet. Jannieke van der Boom speelde 

op haar harp in de boekwinkel van haar ouders, de familie 

Rodenburg zamelde geld in met een sinaasappelactie, 

Roland van Eerd bestemde de helft van alle giften voor zijn 

75e verjaardag voor Shaare Zedek, het koor haalt prachtig 

zingend geld op. En dat al zoveel jaar! En dan zijn er ook 

acties, waar niet over geschreven wordt, maar waar ook 

liefde voor het ziekenhuis en voor Gods volk achter schuil-

gaat. Hartverwarmend! 

Laten we trouwens ook het werk van onze ambassadeurs 

niet vergeten. Het is echt zeer de moeite waard om ze uit 

te nodigen voor een presentatie bij u in de gemeente, ver-

eniging of ouderenkring. En dan zitten er achter de tot-

standkoming van dit magazine ook nog liefdevolle harten 

en handen. 

Zaligheid
Het is ons gebed dat deze liefde in het ziekenhuis opge-

merkt mag worden. Dat ook gezien wordt, dat achter die 

harten en handen van mensen het hart van Jakobs God 

schuilgaat. Shaare Zedek ‘informeert’ ook hierover: Wel-

gelukzalig is hij die de God van Jakob tot zijn Hulp heeft, 

wiens verwachting op de HEERE zijn God is. Jakob leerde 

- omringd door de stamvaders van Israël - op de Zaligheid 

van deze God wachten. Voor zichzelf en voor zijn nage-

slacht. Verwacht u dat ook? .
Met een hartelijk shalom, 

Ds. G.J. Post
Voorzitter

Voorzitter ds. G.J. Post 

Hulp van Jakobs God
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Een kinder-hematologie-
oncologieafdeling is een 
ziekenhuisafdeling waar 
kinderen met bloedziekten 
en kanker worden onder-
zocht en behandeld. Een 
gespecialiseerd team van 
artsen, verpleegkundigen en 
andere zorgverleners zorgt 
hier voor medische behan-
deling, begeleiding en onder-
steuning van het kind en het 
gezin. De zorg is gericht op 
genezing of het zo goed
mogelijk omgaan met de 
ziekte, met aandacht voor 
comfort, veiligheid en het 
welzijn van het kind.

Kanker is nooit een diagnose die je wilt 
horen. Maar als het om een kind gaat, voelt 

het als extra oneerlijk en niet te begrijpen. 
Daarom wil ik graag het verhaal met jullie 

delen van Sara* en haar bijzondere moeder. 

*Sara is een gefingeerde naam i.v.m. privacy

Het bestuur van Stichting Shaare Zedek heeft besloten 

om de steun aan het project ‘Palliatieve zorg aan kinderen’ 

met 3 jaar te verlengen. Daarnaast is er gekozen om ook 

geld in te zamelen voor de 7 opnamebedden die nodig zijn 

op de Kinderafdeling Hemato-Oncologie. Dit is voor het 

ziekenhuis van onschatbare waarde.

Zelf een beer uitkiezen
Een paar jaar geleden ontmoette ik in de centrale hal van 

het ziekenhuis een vrouw. Mij werd gevraagd haar een ted-

dybeer te geven voor haar dochter, die was opgenomen. 

Ik wist niet hoe oud het meisje was, dus ik liet de moeder 

een paar verschillende knuffels zien. Ze vroeg of er nog 

meer keuze was, en samen gingen we naar mijn kantoor 

om mijn kleine “voorraad” knuffels te bekijken. Ik vond het 

Bedden voor Kinderafdeling
Hemato-Oncologie

Tekst Audrey Gross, medewerker Department Resource Development and Public Relations SZMC
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eerlijk gezegd een beetje bijzonder dat ze zoveel moeite 

deed om iets te kiezen. Tot mijn verwondering belde ze 

haar dochter via FaceTime, een paar verdiepingen hoger in 

het ziekenhuis, en vroeg haar zelf een beer uit te kiezen. 

Even later zag ik het meisje op het scherm. Ze was onge-

veer 12 of 13 jaar. Aan haar kale hoofd en bleke huid kon je 

zien dat ze oncologisch patiënt was. We maakten samen 

een grapje, en uiteindelijk koos ze de beer die ze het leuk-

ste vond. Toen de moeder had opgehangen, bedankte ze 

me voor mijn geduld. Ik vroeg haar waarom ze niet gewoon 

zelf een knuffel had uitgezocht die haar dochter vast leuk 

gevonden zou hebben. Haar antwoord raakte me diep.

Bijna nooit meer eigen keuzes
Ze vertelde dat haar dochter sinds haar diagnose bijna 

nooit meer eigen keuzes kon of mocht maken. De ziekte 

bepaalde nu een groot deel van haar leven. Er werd voor 

haar besloten, zoals welke behandelingen ze moest on-

dergaan, welke zorg het beste voor haar was. Er waren nog 

maar weinig momenten waarop ze zelf iets mocht beslis-

sen. Daarom probeerde de moeder bewust haar dochter 

de kleine keuzes zelf te laten maken. Want zelf kunnen 

kiezen, geeft een gevoel van eigenwaarde en zelfstandig-

heid en dat verlies je als kind zo snel wanneer je ziek bent. 

Die dag leerde ik een belangrijke les.

Het ziekenhuis bijna haar tweede thuis
Ik raakte bevriend met zowel de moeder als met Sara. Ik 

ging vaak even bij haar langs als Sara weer voor een be-

handeling naar het ziekenhuis kwam of in het ziekenhuis 

moest blijven. Sara had gevoel voor humor en was een 

echte doorzetter. Haar moeder was minstens zo bijzonder.

Door hun situatie leerde Sara’s moeder het ziekenhuis 

en alle afdelingen door en door kennen. Ze begon ande-

re gezinnen te helpen, vooral nieuwe ouders die totaal 

overweldigd werden door alles wat er op hen afkwam. Ze 

bracht soms zelfs bloedstalen naar het lab, deelde schone 

lakens en pyjama’s uit en probeerde het leven van andere 

patiënten en families een beetje aangenamer te maken. 

Het ziekenhuis werd bijna haar tweede thuis.

Zorg aan huis
Toen duidelijk werd dat Sara niet lang meer te leven had, 

wilde de familie Sara graag mee naar huis nemen. Thuis 

konden ze in hun eigen, rustige omgeving samen zijn. Hoe-

wel het organiseren van die zorg aan huis enorm ingewik-

keld was, hebben we alles op alles gezet om dit voor elkaar 

te krijgen. Dr. Iris Fried en haar team kwamen vaak langs. 

Het afstemmen van pijnmedicatie en zorg op elk moment 

van de dag was soms een grote uitdaging. Iedereen ging 

tot het uiterste om dit gezin door de moeilijkste periode 

van hun leven heen te helpen.

Sara - ons kleine engeltje - overleed thuis, rustig en om-

ringd door haar familie. Ze heeft haar artsen nog persoon-

lijk bedankt voor alle liefde en zorg die ze haar hadden 

gegeven. Ze was nog maar een paar maanden verwijderd 

van haar veertiende verjaardag.

Zware tijd een beetje draaglijker
Enkele maanden na haar overlijden volgde haar moeder 

een opleiding tot medisch secretaresse. Ze ging werken 

op de afdeling radiotherapie, waar ze vandaag nog steeds 

patiënten en families helpt om hun weg te vinden door het 

zorgsysteem, juist in hun moeilijkste momenten. Ik weet 

zeker dat Sara ongelooflijk trots zou zijn geweest op haar 

mama. Ooit was zij een verlegen en stille vrouw, maar nu 

mag zij anderen helpen met veel liefde en warmte.

Moge de herinneringen aan Sara een zegen zijn voor ons 

allemaal. En mogen onze jonge oncologische patiënten in 

hun laatste levensfase in de toekomst de best mogelijke 

zorg en omkadering krijgen, zodat we die onvoorstelbaar 

zware tijd toch een beetje draaglijker kunnen maken. 

Amen! .

“ Hoewel het organiseren van die zorg aan huis 
enorm ingewikkeld was, hebben we alles op 

alles gezet om dit voor elkaar te krijgen.
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Psalm 146:5

Waarlijk, Hij heeft onze krankheden 

op Zich genomen, en onze smarten 

heeft Hij gedragen.
Jesaja 53:4a
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tijd van Ezra en Nehemia. Koning Cyrus heeft 

de ballingen toestemming gegeven om terug te 

keren naar Israël en ook mag de tempel herbouwd worden. 

Maar dan sterft koning Cyrus. Het zou te begrijpen zijn als 

de ballingen nu bang worden. De toestemming kan nu door 

de nieuwe heerser immers ingetrokken worden. Het volk 

is nog steeds onder de heerschappij van de Babyloniërs. 

Maar zegt de dichter: ‘Vertrouw niet op prinsen, op een 

mensenkind, daar is geen heil in te vinden.’ En inderdaad, 

de ballingen mogen terugkeren. 

Het is de God van Jakob die in het uitzichtloze, zicht 

geeft. Want als Die God je tot Hulp mag zijn, word je stil, 

zoveel onverdiende genade. Deze God ziet om naar een 

volk in ballingschap dat in moeite en verdriet zit. In een 

uitzichtloze tijd, komt er verwachting op de God van Jakob. 

Er staat nu niet God van Israël, maar God van Jakob. Dat wil 

persoonlijk zeggen dat God de Heere wil zijn van zondaren, 

die in principe alles zelf willen doen. Die zelf hun weg willen 

bepalen, maar zoals God Jakob niet heeft verlaten, maar 

onderwezen heeft, zo wil God dat nu nog steeds persoonlijk 

doen. Hij wil Jakobskinderen opzoeken en voor hen zorgen. 

Zodat uiteindelijk Jakobskinderen hetzelfde leren belijden 

als Jakob op zijn sterfbed: ‘Op Uw zaligheid, wacht ik, o 

Heere.’

God zorgt voor Zijn zondige volk en kinderen dat Hij, 

verdrukten recht doet, hongerigen brood geeft, gevangenen 

loslaat, de ogen van blinden opent, de gebogenen opricht 

en de rechtvaardigen liefheeft. Wat is God een ontfermend 

God, dat Hij zorgt voor mensen die het niet verdiend 

hebben, omdat de scheiding van de ongerechtigheid 

scherp staat afgetekend. Niet verdiend, en toch ontfermt 

God Zich over degenen die zijn vastgelopen. 

Als je het in ballingschap naar je zin hebt, heb je geen oog 

voor die God. Maar als er nood komt, en je komt tot de 

ontdekking dat je verdrukt wordt, dat je hongerig bent, 

dat je gevangen zit, dat je blind bent, dat je gebogen gaat 

onder de last, of dat je rechtvaardig mag zijn voor Gods 

aangezicht, komt de verwachting alleen van Hem. Van de 

God van Jakob, de HEERE, de God van het Genadeverbond, 

de Ik zal zijn, Die Ik zijn zal. Om die HEERE tot je God te 

hebben, daarop komt hoop en verwachting. Er komt dorst 

naar de gerechtigheid van Christus, want dat ligt in de 

HEERE opgesloten, dat Hij handelt naar Zijn trouw Verbond 

omdat Christus voor Jakobskinderen aan het kruis van 

Golgotha is gestorven. Zo mochten de ballingen weer in 

vrijheid wonen in het land dat de HEERE hen gegeven had. 

Verwacht u nu zo als een kind van Jakob die HEERE in uw 

leven? Verlangt uw hart naar Hem? Gaat uit om Hem te 

ontmoeten en weest biddend werkzaam met Zijn beloften! 

Zo zal een Jakobskind door genade in vrijheid leven.  . 

Blijvend
verwachten

‘Welgelukzalig is hij die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft, 
wiens verwachting op den HEERE zijn God is.’

Psalm 146:5

Ds. J.C. Pronk 
CGK Ameide
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De ‘Skincubator’ is een
mobiele couveuse
Tekst Audrey Gross, medewerker Department Resource Development and Public Relations SZMC

Dolev Bota was 25 weken zwanger van haar eerste kindje toen ze met spoed naar het 
Shaare Zedek Medisch Centrum werd gebracht. Door een plotseling loslatende placenta 

moest ze na 12 uur op natuurlijke wijze haar zoontje ter wereld brengen. Hij woog nog 
geen 850 gram. Omdat hij veel te vroeg geboren was, werd hij direct naar de couveuse-

afdeling (NICU) gebracht en aangesloten op de beademing.

Een sterkere band tussen ouder en kind
De Skincubator wordt inmiddels in meerdere ziekenhuizen 

in Israël gebruikt en verandert de zorg voor te vroeg ge-

boren baby’s ingrijpend. Het apparaat maakt het mogelijk 

dat ouders hun kindje langere tijd veilig bij zich kunnen 

houden. Dit heeft veel voordelen: een stabielere hartslag, 

minder stress en een sterkere band tussen ouder en kind.

Deze Israëlische uitvinding slaat een brug tussen medi-

sche noodzaak en emotionele nabijheid. Juist in de eerste, 

meest kwetsbare fase van een mensenleven helpt het 

gezinnen om zich met elkaar verbonden te voelen. .

Door de oorlog en de stress die veel vrouwen 

ervaren, worden er momenteel relatief meer 

baby’s te vroeg geboren. Juist daarom kiezen 

veel moeders, onder wie veel moslimvrouwen, ervoor om 

in Shaare Zedek te bevallen. Ze voelen zich daar veilig. 

Het ziekenhuis staat bekend om zijn zorg voor iedereen, 

ongeacht afkomst of religie. Daarom wordt het ook wel 

'het ziekenhuis met een hart' genoemd.

Een zelf uitgevonden apparaat
Voor Dolev was het een emotioneel en angstig moment 

om haar zoontje zo klein en kwetsbaar te zien, omringd 

door allemaal medische apparaten. Maar toen gebeurde 

er iets bijzonders. Dolev vertelt: “Een paar dagen na de 

bevalling stelde dokter Itamar Nitzan mij een apparaat 

voor dat hij zelf had uitgevonden: de ‘Skincubator’. Dat is 

een mobiele couveuse waarmee je je baby huid-op-huid 

kunt vasthouden, zelfs als hij beademd wordt. Op het mo-

ment dat hij op mijn borst werd gelegd, verdwenen al mijn 

angsten. Ik voelde me veilig. Voor het eerst voelde ik me 

echt een moeder.”

Eindelijk echt contact maken
Meer dan een maand lang mocht Dolev haar baby elke 

dag 5 tot 7 uur vasthouden op haar buik, dicht tegen zich 

aan. “De Skincubator gaf me rust. Ik was niet meer bang 

om mijn zoontje pijn te doen en kon eindelijk echt con-

tact maken. Na een week mocht ik zelf naar huis, maar ik 

kwam elke dag terug om hem vast te houden.”
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Het was alweer een paar jaar 

geleden, waarschijnlijk van 

vóór corona, dat de stad zo 

feestelijk aanvoelde. Overal lichtjes. 

De YMCA, de St Andrews Scottish 

Church, de muren van de Oude Stad - 

alles was prachtig versierd. 

December 2025 liet zien hoe mooi 

deze stad kan zijn wanneer verschil-

lende geloven hun feesten naast 

elkaar vieren. Eén stad, veel licht.

Denken aan de tijd van Noach
En toen… kwam de winter. Geen 

sneeuw, waar kinderen (en stiekem 

ook volwassenen) op hoopten, maar 

iets dat meer deed denken aan de 

tijd van Noach: stortregens en over-

stromingen. Op sommige momenten 

verwachtte ik serieus dat de ark elk 

moment de straat kon invaren om 

ons te redden.

Niet gebouwd voor slecht weer
Jeruzalem is niet gebouwd voor echt 

slecht weer. Huizen worden koud, we 

hebben geen tapijten op de vloer, de 

isolatie is matig, de meeste mensen 

hebben geen centrale verwarming en 

elektriciteit is duur. En ja, lekkages uit 

het plafond in de woonkamer horen 

er helaas ook bij. Winter kan hier echt 

zwaar zijn - vooral voor ouderen. Zij 

zetten de verwarming vaak niet goed 

aan, blijven binnen uit angst om uit 

te glijden op natte bladeren, en zijn 

kwetsbaarder voor longontstekingen 

en andere luchtwegproblemen. Te 

vaak belanden ze uiteindelijk in het 

ziekenhuis.

Tu Bisjvat: een soort keerpunt
Ook de allerkleinsten hebben het 

moeilijk in deze periode. Net als de 

ouderen krijgen zij sneller last van 

verkoudheden, infecties en adem-

halingsproblemen. Tu Bisjvat - het 

nieuwjaar van de bomen - voelt altijd 

aan als een soort keerpunt: de winter 

maakt langzaam plaats voor de lente.

Weer vooruit kijken 

Wat mij blijft verbazen, is hoe de 

Joodse kalender zo mooi meeloopt 

met de seizoenen en de feesten. Het 

geeft iets troostends om te weten 

dat je weer vooruit mag kijken, naar 

betere dagen. 

Een land van uitersten 
In de veertien jaar dat ik in Israël 

woon, heb ik één ding echt geleerd: 

hier kan alles in 24 uur veranderen. 

Van 25 graden en zon naar 10 graden 

en hagel. Van rustige tijden naar de 

dreiging van oorlog - en soms net zo 

snel weer terug naar ‘normaal’. Dit is 

een land van uitersten. En misschien 

juist daarom ook een land van won-

deren.  .

Column 
Licht, regen en hoop in Jeruzalem

Tekst Audrey Gross, medewerker Department Resource Development and Public Relations SZMC

Allereerst: Nog de allerbeste wensen voor 2026! Ik wens 
jullie G’ds zegen en vrede toe! Als ik terugkijk op eind 

december in Jeruzalem, word ik nog steeds een beetje 
warm vanbinnen. Chanoeka - het Lichtfeest - ging hier 

naadloos over in Kerst. En eerlijk? Dat hadden we nodig. 
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Vragenrubriek sje’elot
Goede zorg voor iedereen

Tekst Audrey Gross, medewerker Department Resource Development and Public Relations SZMC

Vraag
Vriend en vijand worden geholpen.
Doet deze houding iets met de 
patiënten in tijden van oorlog?

Het Shaare Zedek ziekenhuis staat bekend als het 

ziekenhuis met een hart waar vriend en vijand geholpen 

wordt. Dit is bijzonder en zal ook moeilijk zijn, vooral in 

tijden van oorlog en spanningen. Gevraagd wordt: merken 

jullie dat deze missie/houding iets doet met de patiënten 

en vindt deze ook navolging?’

Shaare Zedek bestaat al 124 jaar. Al lang vóór de 

oprichting van de staat Israël behandelde het ziekenhuis 

Joden, Arabieren, moslims, christenen en mensen van 

andere achtergronden. Conflicten, oorlogen, aanslagen en 

rampen horen helaas al heel lang bij onze geschiedenis.

We zijn er altijd trots op geweest dat, zodra je 

Shaare Zedek binnenstapt - letterlijk: de Poorten van 

Gerechtigheid - je de politiek buiten laat. In het ziekenhuis 

telt maar één ding: goede zorg voor iedereen.

Op 8 oktober 2023 kregen alle - meer dan 5.000 - 

medewerkers tijdens een online bijeenkomst een 

duidelijke boodschap van de directie: er is nul tolerantie 

voor ongepaste opmerkingen of gedrag, zeker als het 

over de oorlog gaat. Wie hier werkt, kiest daar bewust 

voor. Iedereen weet bij het solliciteren dat samenleven en 

respect voor elkaar geen discussiepunten zijn. Dat hoort 

bij wie wij zijn als ziekenhuis.

Wat merken patiënten daarvan? Iedereen die in 

Jeruzalem woont, weet hoe ingewikkeld en tegelijk hoe 

divers onze samenleving is. De meeste mensen begrijpen 

dat er in elke groep goede en slechte mensen zijn. En we 

weten ook: een ziekenhuis is een plek waar je geholpen 

wordt door zorgverleners van allerlei religies, culturen en 

soms zelfs nationaliteiten.

Als mensen zorg nodig hebben - en in een ziekenhuis is 

dat meestal dringend - dan willen ze vooral snel en goed 

geholpen worden. Wie dat doet, is vaak op dat moment 

veel minder belangrijk. Stel: een Arabische bouwvakker 
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Links een van onze senior onderhoudsmedewerkers uit 
Oost-Jeruzalem poserend met een Joodse senior 

verpleegkundige en een moslimcollega.
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Familiedag
in het

ziekenhuis

valt van een ladder en moet gehecht worden. Die wil 

gewoon zo snel mogelijk geholpen worden door de 

eerste verpleegkundige die beschikbaar is. Dan kijkt bijna 

niemand naar geslacht, leeftijd, religie of achtergrond. De 

patiënt wil vooral dat het goed en snel gebeurt.

Soms gebeuren er ook bijzondere dingen. Dan zie je hoe 

persoonlijk contact tussen verschillende culturen echt 

bruggen kan bouwen. Ik heb vaak van moslimfamilies 

met chronisch zieke kinderen gehoord dat ze liever naar 

Shaare Zedek komen dan naar een lokaal ziekenhuis 

in Ramallah of elders. Ze zeggen dat het personeel hier 

vriendelijker is en meer betrokken. Dat klinkt misschien 

verrassend, maar ik heb het echt vaak gehoord.

Helaas heb ik nog maar zelden meegemaakt dat families 

die dit zo ervaren, daar ook openlijk over durven te praten 

buiten het ziekenhuis. We krijgen wel donaties en brieven 

als dank voor de goede zorg, maar bijna altijd willen zij 

graag anoniem blijven. Ik vermoed dat er binnen sommige 

gemeenschappen nog steeds sociale druk is om de zorg 

van de ‘Joodse staat’ vanzelfsprekend te vinden en dat zij 

bang zijn dat openlijke dankbaarheid verkeerd kan worden 

uitgelegd door mensen voor wie het conflict belangrijker 

is dan vrede.  .

U
IT

 H
ET

 Z
IE

K
EN

H
U

IS

Uit het ziekenhuis
Tekst M. de Wit-Bakker

In de spreekkamer van de arts: consult met een NICU-specialist 
enkele weken nadat de baby naar huis mocht; een moslimgezin 

uit Ramallah dat een risicovolle zwangerschap had gehad en 
daarom naar Shaare Zedek werd gestuurd voor de bevalling en 
nazorg. De jonge man in een witte jas is een jongere arts die de 

familie aanbood te helpen met de vertaling indien nodig.

Op 17 februari was het Yom HaMish-
pacha in Israël, Familiedag. Het is 
een dag om het ‘familieleven’ te 

vieren in welke prachtige vorm dan ook. 

Deze dag stond het Shaare Zedek Medical Center ook in 

het teken van de familie. Kinderen werden in het zieken-

huis verwelkomd om te zien waar hun ouders, broer, zus, 

tante of oom werken. 

Wat is het mooi om te zien hoe trotse vaders en moeders 

hun kinderen hun werkplek laten zien waar ze levens 

mogen redden. Zoveel blije, nieuwsgierige gezichten die 

vragen stellen, de afdelingen verkennen en leren wat het 

echt betekent om voor anderen te zorgen.

En wie weet, misschien heeft deze dag er wel voor gezorgd 

dat meerdere kinderen een verlangen hebben gekregen 

om later ook zuster, dokter of chirurg te gaan worden!   .



Project Palliatieve zorg 
aan kinderen verlengd
Financiën
Tekst Kees den Hertog, penningmeester

Kees den Hertog 
Penningmeester

De Heere alleen de eer en dank voor 

alle ontvangen giften in 2025. Een 

veel bewogen jaar in Israël ligt 

achter ons. Ondanks de oorlog heeft u de 

zorg om kinderen in hun laatste levensfase 

niet vergeten. Daarnaast zijn vele giften 

ontvangen voor noodhulp aan oorlogs-

slachtoffers en enkele particuliere giften 

die speciaal bestemd zijn voor de NICU-   

afdeling. Door de oorlog vinden er veel 

vroeggeboorten plaats waarvoor nu midde-

len worden aangereikt. In het afgelopen jaar 

hebben wij mede dankzij u en de ontvang-

sten van vele collecten en bijdragen vanuit 

het zakenleven het mooie bedrag van totaal  

€ 555.000.- naar Jeruzalem kunnen over-

maken. Dit bedrag is inclusief enkele lega-

ten. Zoals gebruikelijk willen wij in het juni 

nummer, na de accountantsverklaring, een 

verkort jaarverslag publiceren op onze web-

site: www.shaarezedek.nl.

De dankbaarheid vanuit het ziekenhuis is 

groot voor uw trouwe hulp. Eind december 

ontvingen wij een dankbare mail vanuit het 

management hierin stond onder andere:

On behalf of the management of Shaare 

Zedek – I would to express once again 

our sincere thanks – and convey Season’s 

Greetings to you, your supporters and your 

dearest ones. In friendship.

Namens het management van Shaare Ze-

dek wil ik u, uw donateurs en uw dierbaren 

nogmaals hartelijk bedanken en hen de 

beste wensen voor de feestdagen overbren-

gen. Met vriendelijke groet.

Deze wens ligt voor u en ons voor dit nieu-

we jaar volledig in Gods hand. 

Het project Palliatieve zorg aan 
kinderen
Het ziekenhuis staat open voor de zorg aan 

iedereen: Joden, moslims, christenen en 

alle overige religies. Het ziekenhuis kent 

geen discriminatie of onderscheid. Men 

gaat in het Shaare Zedek Medical Centre 

uit van de beschermwaardigheid van het 

leven. De palliatieve zorg aan kinderen 

wordt niet alleen in het ziekenhuis gebo-

den, maar ook in de thuissituatie, zodat 

deze kinderen aan het einde van hun jonge 

leven in hun eigen vertrouwde omgeving 

kunnen sterven. We merken als bestuur dat 

dit project breed gedragen wordt en vragen 

of de Heere dit werk ook in het nieuwe jaar 

wilt zegenen. Shaare Zedek betekent altijd 

nog “Poorten der gerechtigheid” naar aan-

leiding van Psalm 118:19.  

Legaten en acties
Er staan diverse mooie acties elders in 

dit magazine omschreven waarvoor de 

opbrengst geheel ten goede komt aan dit 

mooie project. In het afgelopen halfjaar 

heeft de stichting enkele legaten ontvan-

gen die voor verdere afwikkeling bij de 

notaris gereserveerd liggen. Wanneer u het 

ziekenhuis een legaat wilt schenken, kan u 

dat via uw eigen notaris regelen. Stichting 

Shaare Zedek is een ANBI erkende stich-

ting, dit houdt in dat alle ontvangen giften 

geheel ten goede komen aan het doel. 

Shalom en hartelijk dank voor uw bijdragen 

in welke vorm dan ook.  .

QR code Palliatieve 
zorg aan kinderen 
Indien u deze QR code 
activeert, kunt u recht-
streeks doneren.
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Uw giften zien 
wij graag op de 
rekeningnummers 
van Stichting
Shaare Zedek:

ABN AMRO IBAN NL74 

ABNA 0436 4270 60

ING Bank IBAN NL51 

INGB 0004 2954 26

Of via de doneerknop

 op onze website:  

www.shaarezedek.nl
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In actie voor
Shaare Zedek

Sinaasappelactie levert 
prachtig bedrag op
Al vijf jaar op rij organiseert het gezin 

Rodenburg een sinaasappelactie 

voor een goed doel. Ook dit jaar was 

de actie weer een groot succes. 

De opbrengst bedroeg maar liefst      

€ 9.430,-. Het hele bedrag gaat deze 

keer naar het Shaare Zedek zieken-

huis in Israël. 

Totaal werden ruim 430 dozen sinaas-

appels verkocht. Bijzonder was dat 

deze volledig geschonken werden 

door de leverancier Direct Source 

International BV voor dit goede doel, 

dank!  Hendrik-Ido-Ambacht was 

de centrale plaats van de actie, met 

ophaalpunten in Alblasserdam, Dor-

drecht, Nieuw-Lekkerland, Ridderkerk 

en Zwijndrecht. De actie werd be-

kendgemaakt via flyers, sociale media 

en de kerkapp.

De organisatie was in handen van 

Jolanda Rodenburg, die door een 

spierziekte verlamd is. Met behulp van 

spraakherkenning op de computer 

regelt zij alles. Haar motto: “Wie je ook 

bent of wat je ook hebt, je kunt je altijd 

inzetten voor de naaste in nood!”

Heel hartelijk dank aan Jolanda en 

alle helpers voor deze hartverwar-

mende actie! Shalom! 

Spelen voor het ziekenhuis
In de kerstvakantie heeft Jannieke 

(15 jaar) op haar harp gespeeld in de 

boekwinkel van haar ouders, Boek-

handel van der Boom in Sommelsdijk. 

Dit deed zij om geld in te zamelen 

voor het Shaare Zedek ziekenhuis. 

En dit is gelukt. Zij haalde maar liefst       

€ 105,- op voor de zorg aan zieke 

kinderen. Jannieke, heel hartelijk 

bedankt! 

Een mooi initiatief
In januari vierde Roland van Eerd zijn 

75e verjaardag op een bijzondere en 

betekenisvolle manier. Samen met 

familie, vrienden en kennissen kwam 

hij bijeen in de synagoge in Zwolle 

om deze mijlpaal te markeren. Op zijn 

uitnodiging had Roland het Shaare 

Zedek Ziekenhuis genoemd als goed 

doel. 

De giften die hij ontving, verdeelde 

hij vervolgens zorgvuldig: de ene 

helft schonk hij aan het ziekenhuis, 

de andere helft aan de synagoge. Die 

keuze was weloverwogen, want de 

synagoge heeft het moeilijk en vreest 

voor haar voortbestaan. Met zijn ge-

baar liet Roland zien hoe betrokken 

hij is bij zowel de gemeenschap als 

het welzijn van anderen. 

Roland, van harte gefeliciteerd met 

deze bijzondere mijlpaal en Gods 

zegen toegewenst. Een hartverwar-

mend initiatief dat niet onopgemerkt 

bleef.

Actief
Tekst M. de Wit-Bakker
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De afgelopen twee jaar hebben meerdere 
medewerkers van Shaare Zedek Medical 

Center op een bijzondere wijze de 
bevolking van Israël gediend. Sinds 

7 oktober 2023 hebben zij samen meer dan 
47.000 dagen als reservist gediend in het 

Israëlische leger (IDF). Dit in een moeilijke 
en zware tijd van dreiging en oorlog. 

Om hen hiervoor te bedanken, organiseerde het 

ziekenhuis een speciale bijeenkomst. Daarbij wa-

ren leden van de raad van bestuur en de directie 

aanwezig, evenals vele reservisten die in deze afgelopen 

jaren herhaaldelijk zijn opgeroepen.

In totaal werden meer dan 250 medewerkers van Shaare 

Zedek opgeroepen voor het leger. Van hen dienden er 

ruim 50 langer dan 200 dagen, 30 langer dan 300 dagen en 

15 zelfs meer dan 400 dagen in reservistendienst. Tijdens 

de ceremonie was er niet alleen aandacht voor deze me-

dewerkers zelf, maar ook voor hun partners en families. Zij 

namen thuis en op het werk extra verantwoordelijkheden 

op zich en vormden zo een onmisbare steunpilaar.

Offers gebracht voor het algemeen belang
Algemeen directeur Prof. Ofer Merin sprak de aanwezigen 

toe met duidelijke woorden van waardering:

“Ik ben intens dankbaar en trots op ieder van jullie, omdat 

jullie persoonlijke offers hebben gebracht voor het alge-

meen belang. Vanaf het eerste moment hebben wij als 

ziekenhuis een duidelijke keuze gemaakt: elke medewer-

ker die werd opgeroepen, zou onze volledige steun krijgen. 

Dankzij de inzet van het hele Shaare Zedek-team konden 

wij, zelfs bij toenemende druk op onze reservisten, zorg 

van het hoogste niveau blijven bieden. Vandaag herden-

ken we ook de 18 collega’s die in deze oorlog een naaste 

hebben verloren. We beloven dat we altijd naast hen zul-

len blijven staan.”

Een buitengewoon turbulente tijd
Ook Danny Strauch, plaatsvervangend directeur-generaal 

Human Resources, nam het woord. Vanuit zijn eigen er-

varing als senior officier in een IDF-eenheid die families 

van gijzelaars ondersteunt, sprak hij over dankbaarheid en 

verdriet: “Het is nauwelijks onder woorden te brengen hoe 

trots ik ben op het grote aantal collega’s dat opstond toen 

het land hen nodig had. Tijdens de oorlog had ik de eer 

om de familie van Noa Martziano z”l te begeleiden bij haar 

terugkeer naar Israël. Dit was een buitengewoon turbulen-

te tijd voor ons allemaal. Juist daarom is het belangrijk om 

vandaag stil te staan bij degenen die dienden toen onze 

natie hen het hardst nodig had.”

Shaare Zedek is heel dankbaar en blij met haar reservisten 

- collega’s, zorgverleners en helden - die moed, compassie 

en een onwankelbare inzet tonen, zowel binnen de muren 

van het ziekenhuis als ver daarbuiten. Hun verhaal is er 

een van professionele verantwoordelijkheid, menselijke 

veerkracht en solidariteit in tijden van crisis.  .

Ziekenhuis eert medewerkers
in reservistendienst

Tekst Audrey Gross, medewerker Department Resource Development and Public Relations SZMC

Uit het ziekenhuis
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Shaare Zedek Koor

Drie keer Oratorium
Wat hadden we uitgekeken naar ons 
Nieuwjaarsconcert in de Grote Kerk 
in Alblasserdam. En wat hebben we 
er zaterdag 10 januari jl. van genoten! 
Drie keer hebben we het oratorium 
over ‘Johannes de Doper’ mogen 
uitvoeren: in Lunteren, in Noordwijk 
en als laatste in Alblasserdam. Het 
was prachtig! 

Dank aan álle medewerkenden! Dank voor jullie 

nooit aflatende enthousiaste begeleiding: Mark 

Brandwijk en Arie van der Vlist! 

Deze avond is opgenomen door STH Records. 

Daarover later meer! 

We werden stil van het mooie bedrag dat met 

deze concerten is opgehaald, € 8.757,41. Het komt 

geheel ten goede aan het Shaare Zedek zieken-

huis in Jeruzalem. 

Boven dit alles danken we onze God en Vader Die 

ons dit allemaal geeft. Zoals we het ook zongen 

tijdens het concert: “Aan Hem alle eer!”.

Koor- en samenzangavond
D.V. 31 oktober 2026  
Dordrecht Augustijnerkerk

Shaare Zedek Koor o.l.v. Mark Brandwijk
Mannenkoor Canticum o.l.v. Henri Adema
Orgel: Arie van der Vlist 

Nachtzwaluw-concert
D.V. 25 mei 2026  
Rotterdam De Doelen

Kamerorkest Filharmonica Paul Constantinescu 
uit Roemenië o.l.v.  Andrei Sisu
Samengesteld Nederlands Koor o.l.v. Mark Brandwijk
Christelijk Jongerenkoor Glory
Shaare Zedek Koor
Gemengd Koor Cantate Deo
Mannenensemble Espressione o.l.v. Arjan Wouters
Luiza Spiridon, spraan

Concertagenda

Koor- en samenzangavond
D.V. 1 mei 2026 
Ouderkerk aan den IJssel
Hersteld Hervormde Kerk

Shaare Zedek Koor o.l.v. Mark Brandwijk
Christelijk Krimpens Mannenkoor o.l.v. Hans van 
Blijderveen
Orgel: Arie van der Vlist

Nieuwjaarsconcert
D.V. 16 januari 2027    
Alblasserdam Grote Kerk

Shaare Zedek Koor o.l.v. Mark Brandwijk
Mannenkoor Door Eendracht Verbonden (DEV) 
o.l.v. Arie van der Vlist
Orgel: Arie van der Vlist  |  Mark Brandwijk

Tekst Leen Gerritsen



‘

Voor meer informatie of voor het aanvragen van een presentatie: 
info@shaarezedek.nl • M 06 - 12363723 • www.shaarezedek.nl

NL74 ABNA 0436 4270 60 
Stichting Shaare Zedek

Kinderen die niet meer 
genezen kunnen, hebben 
bijzondere zorg nodig. Ook 
hun ouders hebben behoefte 
aan goede begeleiding. Help 
ons mee om dit mogelijk te 
maken en steun ons project 
‘palliatieve zorg aan kinderen.’

Shaare Zedek is 
het enige pro-life 
ziekenhuis in 
Jeruzalem. 


